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Geachte lezers,  

Over de inhoud van deze kerkbrief dat gaat 

over Pasen, de opstanding, bidden voor vre-

de en ook een gebeurtening n.a.v. de ope-

ning van het Holocaust Museum op 10 

maart j.l. 

Pasen 

De opstanding van Jezus gaat ons be-

vattingsvermogen te boven, schrijft scriba ds. 

René de Reuver. Dat was al zo voor Zijn 

leerling Tomas. “Ik heb geen behoefte om 

Tomas weg te zetten als ongelovige. Ik weet 

niet of  ik anders gereageerd zou hebben.” 

Paasgetuigen—Het dubbele gevoel 

Pasen is het feest van de overwinning op de 

dood. Een overwinning waar we, in tijden 

dat oorlog in Europa dichterbij voelt dan we 

lange tijd voor mogelijk hielden, intens naar 

kunnen verlangen. Maar dan verschijnt 

weer een nieuwsbericht en besef je: nee, de 

dood is nog niet verslagen. 

Het gedicht ‘Paasmorgen’ van Guillaume 

van der Graft geeft woorden aan dat dubbe-

le gevoel van Pasen in een wereld waar de 

dood nog volop heerst. Het gedicht is duide-

lijk een meditatie bij een schilderij van de 

opstanding. Met die observatie begint het 

gedicht: ‘Met een van uw beide benen / 

staat gij nog in het graf.’ De dichter begrijpt 

van de schilder dat precies dit moment, op 

de rand van dood en leven, ons helpt ver-

staan wat Pasen ons doet geloven.  

Liturgische Bloemschikking 

Voor de Veertigdagentijd zijn de dames aan 

de slag gegaan en symbolische bloemschik-

kingen gemaakt voor Palmpasen, witte don-

derdag en Eerste Paasdag De teksten zijn 

overgenomen uit het oecumenisch leesroos-

ter en sluiten aan bij het jaarthema van de 

Protestantse Kerk, ‘Ga mee! Samen getui-

gen van geloof, hoop en liefde’. Scriba René 

de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrij-

ker dan we denken. Die diversiteit maakt 

dat het evangelie in alle talen en alle cultu-

ren doorklinkt.” 

Landelijke Ontmoetingsdag 'Kerk & Isra-

ël'   Dhr. Arie van Blaaderen schrijft. Maan-

dag 26 februari mocht ik in Nijkerk zijn voor 

de jaarlijkse ontmoetingsdag in De Schakel. 

We werden ontvangen met een kopje koffie 

en om 10.30 uur heette ds. Koos Snaterse 

ons van harte welkom. 
Holocaust Museum 

Op zondag 10 maart is in Amsterdam het 

Holocaust museum geopend. In aanwezig-

heid van onze koning Willem Alexander en 

president Herzog van Israël . In de Volks-

krant van mei 2021 werd er al geschreven 

van het Holocaust museum in oprichting. In 

dit artikel werd er gezocht maar een kind op 

de foto uit 1942 uit de Joodse Crèche Dat 

bleek Paula Melamed te zijn. Zij herkende 

zichzelf op die foto. In mei 2018 kwam Pau-

la met een van haar dochters voor de 4 mei-

herdenking naar Amsterdam, waar ze sprak 

tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het 

Holocaust Museum in oprichting, Maar wie 

had haar destijds uit de Joodse Crèche ge-

haald. Wie waren zij? Dat heeft ze nooit 

geweten, tot dan. 

 

Wij wensen u gezegende Paasdagen en veel 

leesplezier toe     
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EEN  HEBREEUWS  GEBED  OM  VREDE .  
Oseh Shalom - Verheugt u 

Ose shalom bim’romav,     

hu ya’ase shalom aleinu,      

 v’al kol Yisra’el.           

V’im’ru, im’ru:  (2x)   

Refr.:                                                                             

Ya’ase shalom!      (2x)                                                        

Shalom aleinu,                                                                            

v’al kol Yisra’el!    

      Vertaling             
  

Hij die vrede sticht                                                                     

in zijn sferen,                                                                        

moge-ook vrede brengen                                                               

voor ons -                                                                            

en g’heel Israël.                                                                      

Zegt hierom, hierom:                                                                 

Amen!  

God geeft jou.. 

 

Voor elke storm een regen-

boog 

Voor elke traan een glim-

lach 

Voor elk verdriet een belofte 

Voor moeilijke tijden een 

zegen. 

Voor ieder probleem een 

trouwe vriend om je te steu-

nen 

Voor elke zucht een prachtig 

lied. 

En voor ieder gebed een ant-

woord. 



Pag 2 

Pasen is het grootste feest van de christelijke kerk. Het 

feest raakt het hart van het christelijk geloof. In de natuur 

breekt de lente door. We zien dartelende lammetjes in de 

wei en kunnen de bloesem van de bomen met onze han-

den tasten. Geen fake nieuws maakt dit ongedaan. Met de 

opstanding van Jezus ligt dit anders. Dit feit gaat ons be-

vattingsvermogen te boven. In onze wereld gaan graven 

slechts open voor nader onderzoek, voor een herbegrafe-

nis of  om ze te ruimen. Pasen is niet evident. Toch is het 

met handen te tasten. De eeuwige twijfelaar Tomas er-

vaart dit als eerste.  

Toewijding en twijfel 
Tomas is een van de twaalf  leerlingen van Jezus. Hij is een 

trouwe leerling en volgt Jezus al drie jaar lang. Als het 

moet, wil hij Jezus volgen tot in de dood.  

De evangelist Johannes, de apostel der liefde, heeft oog 

voor Tomas. De drie andere evangelisten noemen Tomas 

alleen maar in het rijtje van de twaalf  leerlingen van Jezus. 

Johannes daarentegen noemt zijn naam zeven (!) keer. 

Zou het zijn omdat Johannes de toewijding en twijfel van 

Tomas herkende?  De naam Tomas betekent tweeling. 

Niet dat iets erop wijst dat hij er een van een tweeling is. 

Zijn naam verwijst naar zijn identiteit: een mens met twee 

zielen in zijn borst. Hij zou zich vast en zeker herkend 

hebben in het vraagteken en het uitroepteken achter ‘Alles 

komt goed?!’ Hij wil en zal Jezus volgen, maar waar dit 

alles op uitloopt en of  alles wel goed komt? Misschien 

loopt de weg van Jezus wel dood in Jeruzalem.  

Eerst zien, dan geloven 
De dood van Jezus heeft Tomas geschokt. Hij kan het niet 

opbrengen om kort na dit gebeuren aan te schuiven bij zijn 

collega's. Wellicht zit hij die avond alleen thuis. Gevangen 

in zijn eigen verdriet en rouw. Ik kan me er heel wat bij 

voorstellen. Soms is het leven zo rauw dat het je verbijstert 

en je meer dan genoeg hebt aan jezelf. Als Tomas die 

avond anderen hoort vertellen dat Jezus is opgestaan, kan 

hij het gewoonweg niet geloven. Hij maakt het niet mee. 

Kribbig antwoordt hij dat hij het eerst met zijn handen 

moet tasten voordat hij het kan geloven. Ik heb geen be-

hoefte om Tomas weg te zetten als ongelovige. Ik weet 

niet of  ik anders gereageerd zou hebben.  

Tomas staat niet alleen 
Een week later is Tomas toch maar weer aangeschoven bij 

zijn collega’s. En Jezus laat het er niet bij zitten. Tot in 

detail beschrijft Johannes hoe Jezus Tomas opzoekt en een 

persoonlijke behandeling geeft. Jezus sluit Tomas niet bui-

ten maar roept hem op om zijn handen in de wond in zijn 

zij te leggen, zodat ook hij kan geloven dat Hij leeft.  

Dit moment is prachtig verbeeld door de Italiaanse schil-

der Caravaggio. Het volle licht valt op de wond in de zij 

van Jezus en op Tomas die zijn ogen uitkijkt en met zijn 

vinger in de wond voelt. Een collega - Petrus? - stuurt zijn 

hand. Een derde leerling buigt zich om maar niets te mis-

sen.  

 
Voor deze leerlingen heeft Jezus, zo vertelt Johannes, ex-

tra oog. Hij zoekt hen in het bijzonder op en zegt: kijk 

maar en voel maar. Pasen is met handen te tasten in de 

wond in de zij van Jezus. De plek waar een speer Hem 

doorboorde.  

Vinger op de zere plek 
De Opgestane is te herkennen aan Zijn wonden. De Opge-

stane legt onze vinger op de zere plek, op de lijdensweg 

die Hij ging. Hij deelt ons leven, onze twijfel, ons falen, 

onze dood. Zijn lijden en dood zijn ‘het bewijs’ van Pasen. 

In de wond van Jezus is Pasen met handen te tasten.  

De opstanding van Jezus overschreeuwt twijfel, lijden en 

dood niet, maar zet het in het perspectief  van de Levende 

die de dood van binnenuit overwint. Die achter ‘Alles 

komt goed?’ een uitroepteken zet!  

Pasen vraagt om geloof. Om moed om de vinger op de 

zere plek te leggen, in vertrouwen dat lijden en dood niet 

het laatste zijn. 

  Ds. René de Reuver scriba generale synode 

PASEN 

Op zoek naar een gedicht dat van opstanding getuigt, 

kwam Bas van der Graaf uit bij Guillaume van der 

Graft. Deze dichter negeert niet de ervaring van leegte 

en dood in onze wereld. 

PAASMORGEN 

Met een van uw beide benen 

staat gij nog in het graf. 

Gij neemt uw nimbus af, 

alweer bijna verdwenen. 

Hoe lang laat gij u zien? 

Een ogenblik, niet langer. 

Moeder aarde ging zwanger 

Van u, maar heeft sindsdien 

niets dan een leegte over: 

de heugenis aan uw 

verschijning, een schaduw 

over het licht geschoven. 

Schaduw vertaalt het licht 

en stilte zwijgt steen en been, 

PAASGETUIGEN—HET  DUBBELE  GEVOEL  

Het schilderij hangt in de beeldengalerij Von Sanssouci in Berlijn  

Caravaggio betrekt de andere twee er helemaal bij. Het kalende hoofd 

van de derde discipel weerspiegelt het hemelse licht. Tomas staat niet 

alleen. Hij staat voor allen die het uitroepteken en het vraagteken achter 

‘Alles komt goed?!’ herkennen.  
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maar het zaad breekt de steen, 

graan kiemt. De dood komt biechten. 
Uit: Guillaume van der Graft, Mythologisch, 2003 

Pasen is het feest van de overwinning op de dood. Een 

overwinning waar we, in tijden dat oorlog in Europa dich-

terbij voelt dan we lange tijd voor mogelijk hielden, intens 

naar kunnen verlangen. Maar dan verschijnt weer een 

nieuwsbericht op je telefoon en besef je: nee, de dood is 

nog niet verslagen. Het gedicht ‘Paasmorgen’ van Guillau-

me van der Graft geeft woorden aan dat dubbele gevoel 

van Pasen in een wereld waar de dood nog volop heerst.                                

Het gedicht is duidelijk een meditatie bij een schilderij van 

de opstanding. Welk schilderij het was, heb ik niet kunnen 

achterhalen maar wellicht was dat het beroemde werk van 

Piero della Francesca (1412–1492). We zien daar Christus 

met een koninklijk vaandel uit het graf stappen en treffen 

hem op het moment dat hij er nog met één been in staat. 

Op de rand van dood en leven 

Met die observatie begint het gedicht: ‘Met een van uw 

beide benen / staat gij nog in het graf.’ De dichter begrijpt 

van de schilder dat precies dit moment, op de rand van 

dood en leven, ons helpt verstaan wat Pasen ons doet ge-

loven. De levende heeft de dood een dodelijke slag toege-

bracht, maar de eindstrijd moet nog beginnen.                                                    

Met de woorden ‘Gij neemt uw nimbus af, / alweer bijna 

verdwenen’ (wat bij Piero della Francesca niet te zien is) 

wordt de verwachting van een stralend Pasen nog wat 

verder gedempt. Een nimbus is een stralenkrans, een wolk 

van hemels licht, die het hoofd van Christus volgens de 

schilders omstraalt. Maar deze dichter leest het paasevan-

gelie anders: meteen na de opstanding slaat de Opgestane 

niet de weg in van de glorieuze openbaring maar van de 

verborgenheid. 

De Opgestane slaat de weg in van de verborgenheid. 

Een ogenblik 

Dat blijkt ook uit de eerste regels van het tweede couplet: 

‘Hoe lang laat gij u zien? / Een ogenblik, niet langer.’ Dit 

zou kunnen wijzen op de hemelvaart die niet lang na de 

opstanding zal plaatsvinden en de opgestane aan het zicht 

onttrekt. In veel schilderijen worden de hemelvaart en de 

opstanding dan ook in één beeld gevangen. Want inder-

daad, de Opgestane zal maar even zichtbaar blijven.       

Het ‘hoe lang laat gij u zien’ kan echter ook op de ervarin-

gen van de gelovigen slaan. De heerlijkheid en de vreugde 

van Pasen duurt meestal maar een moment, om dan weer 

overschaduwd te worden door de realiteit van de aarde. 

Hoe dan ook: Van der Graft geeft met zijn gedicht geen 

voeding aan een theologie van de glorie die de ervaring 

van leegte en dood te veel negeert. 

Leegte 

Dat wordt ook voelbaar in de regels waarin het over het 

lege graf gaat. Dit lege graf is voor de evangelisten een 

bewijs van de opstanding maar de dichter ziet er ook iets 

anders in. Het lege graf is als een baarmoeder nadat het 

kind is geboren. ‘Moeder aarde ging zwanger / van u, 

maar heeft sindsdien / niets dan een leegte over: / de heu-

genis aan uw / verschijning, een schaduw / over het licht 

geschoven.’                                                                     Het 

is een bijzonder beeld, dat raakt aan de ervaring van Pa-

sen. Er heeft een nieuwe geboorte plaatsgevonden, zeker, 

maar er is ook de leegte van het gemis. De aarde kon ten 

diepste niet meer zijn dan drager, baarmoeder, grond. 

Maar vernieuwd is de aarde nog niet, na de opstanding. 

De schepping zucht nog, zegt Paulus en verkeert in ba-

rensweeën van de wedergeboorte van alle dingen. 

Zo wordt in het gedicht het lege graf ook een herinnering 

aan de leegte die we zelfs na Pasen kunnen ervaren. De 

leegte van een zinloze oorlog en van alles wat in deze we-

reld nog zo haaks staat op Gods nieuwe wereld. Het lege 

graf herinnert ons aan alle graven die in Oekraïne zijn 

gegraven, naamloos soms, vaak in haast omdat er geen 

tijd was te verliezen.                              Er is nog steeds een 

‘schaduw / over het licht geschoven’, het licht van Pasen 

wordt nog steeds gedempt door de aardse werkelijkheid. 

De stilte van godverlatenheid kan er ook na Pasen nog 

zijn: ‘Schaduw vertaalt het licht / en stilte zwijgt steen en 

been.’ 
 De kwetsbare kiem breekt door de steen heen.                                                                            

Ontkiemend 

Maar dan verschuift het beeld, van de baarmoeder naar de 

graankorrel in de aarde. Dit beeld, van het zaad dat sterft 

in de aarde om zo vrucht te kunnen dragen, komt uit Jo-

hannes 12:24. Van der Graft grijpt er graag op terug in zijn 

liederen en gedichten. ‘Maar het zaad breekt de steen, / 

graan kiemt.’                                                                             

Er is met Pasen dus ook iets anders gebeurd. De aarde 

was niet alleen baarmoeder maar ook akker. Pasen komt 

niet alleen aan het licht in de Opgestane die koninklijk 

verrijst, maar ook in het ontkiemen van het zaad van het 

koninkrijk van God. Door de steen van het zwijgen breekt 

het ontkiemende zaad zich een weg uit de aarde naar bui-

ten.                                        Er is iets nieuws doorgebro-

ken, onherroepelijk. In de doodsheid van de wereld ont-

kiemde het nieuwe leven, waarin ook wij nu al mogen 

opstaan. Wonderlijke combinatie: de kwetsbare kiem 

breekt zich met kracht door de steen heen. Zo is Gods 

nieuwe wereld onder ons, kwetsbaar en krachtig tegelijk. 

En de dood? 

En de dood? ‘De dood komt biechten.’ Waar de Opgesta-
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ne verrijst, moet de dood zijn ongelijk erkennen. Met han-

gende pootjes komt hij zijn tekorten en schuld belijden. en 

prachtig beeld is het, van de laatste vijand die verslagen 

wordt. Hij komt er niet mee weg, hij zal zich moeten ver-

antwoorden.                                                                      

Dat is de uiteindelijke hoop van Pasen, dat de dood niet 

het laatste woord zal hebben. Dat laatste woord is aan de 

Levende, die eens met beide benen in Gods vernieuwde 

wereld zal staan.  

   Ds. Bas van der Graaf  

Palmzondag  

Lezing 

Jeremia 4:19-5:1 ‘... kijk om je heen (...) of er iemand is die recht-

vaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.’ (Jeremia 5:1) 

Een rechtvaardige 

Vandaag begint de Goede of Stille 

Week. We lezen het verhaal van Je-

zus’ intocht in Jeruzalem. Hoe feeste-

lijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Je-

zus huilt als Hij de stad binnenrijdt. 

Hij ziet namelijk al voor zich wat het 

gevolg zal zijn van het onheil dat de 

stad over zichzelf heeft afgeroepen. 

Ook Jeremia kent deze tranen. Het 

volk is terug bij af. De aarde is woest 

en doods geworden, net als in den be-

ginne. Is er nog enige hoop voor Vrou-

we Sion, voor volk en vaderland? Jere-

mia is onthutst en bang. Is er nog een 

rechtvaardige te vinden? Deze week 

lezen we het verhaal van Jezus’ lijden 

en sterven. De rechtvaardige die het oordeel draagt. 
 
De bol op het kruis symboliseert: het kruis dat wordt gedragen 
om de aarde te redden.  

Witte Donderdag: 
Lezing 

 Johannes 13:1-15  
Hierop zei Jezus: ‘(...) Jullie zijn dus rein - maar niet alle-

maal.’ (Johannes 13:11)  

Je mag zijn als Ik  

In deze tekst is veel symbolische taal verwerkt. Jezus ge-

bruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en 

het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen 

die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ 

van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij 

schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee 

roept Hij de leerlingen op om 

een dienaar voor elkaar te zijn 

en zijn voorbeeld te volgen.  
Klokjesbloemen herinneren ons aan 
dankbaarheid en liefde voor de die-

nende leider.  
Pasen 
Lezing:  
Johannes 20:1-18  

‘Vroeg op de eerste dag van de 

week, toen het nog donker was 

…’ (Johannes 20:1) 

 Een nieuw begin 

Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin was het 

Woord …’ Het is een variatie op het eerste bijbelvers. Ook 

in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: 

‘Vroeg op de eerste dag van de week …’ 

Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het 

open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van 

Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en 

kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van 

Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan 

dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat 

Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria 

bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van 

de Opgestane.  
 

De bol ligt met de 
opening schuin 
naar boven. Vanuit 
de opening 
stroomt het nieuwe 
leven. Voorjaars-
bloemen en bloei-
ende ranken vor-
men samen een 
levensader.  

Gebed voor Israël en Gaza 
Een gebed om gerechtigheid en barm-

hartigheid, voor allen in Israël en Gaza 

die lijden onder geweld. 

 
'Kom zie wat de Levende doet, 

Die de aarde verbijsterd doet staan 

Aan oorlogen maakt hij een einde 

Tot aan de einden der aarde,  

bogen breekt hij doormidden 

lansen versplintert hij, 

wagens steekt hij in brand. 

"Houd op en geef toe; ik ben God 

Verheven boven de volkeren 

Verheven op de aarde!"' 

(Psalm 46:8-10, vertaling Gerard Swüste) 

 

 

Uw dag van immense vreugde, Heer, werd een dag van diep ver-

driet en geween. 

Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israël,  

wier lichamen en zielen werden gebroken en vermoord. 

Hun kreet werd gehoord als een sirene van wanhoop en complete 

hopeloosheid, 

Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed!  

Genees de gewonden, troost de gebrokenen.  

En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barm-

hartigheid in hun midden schijnen. 

Heer, versterk ook uw gemeente, 
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HOLOCAUST MUSEUM  

LANDELIJKE  ONTMOETINGSDAG  'KERK  & ISRAËL '        
  

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 26 februari mocht ik in Nijkerk zijn voor de jaarlijkse 

ontmoetingsdag in De Schakel. We werden ontvangen met een 

kopje koffie en om 10.30 uur heette ds. Koos Snaterse ons (± 230 

bezoekers) van harte welkom. 

Hij lichtte het programma toe en ging ons voor in gebed. 

Opperrabbijn Binyomin Jacobs krijgt als eerste het 

woord, daar hij vandaag nog naar Rome vliegt. Hij legde 

Pesach uit vanuit het bijbelboek Exodus. Alles heeft een 

eenvoudige betekenis, maar ook een diepere. Zo ook b.v. 

matzes. Hij plaatst bescheidenheid, tegenover hoogmoed. 

Bij het laatste staat het ik centraal. We moeten de wereld 

in om te dienen, niet om te heersen. We zijn bevrijd uit 

Egypte. Weg uit de begrenzingen van de slavernij. Ook de 

plagen hebben volgens hem een diepere betekenis. We 

moeten ons niet alleen laten leiden door emotie, maar ook 

ons verstand gebruiken. En de Eeuwige en de ander die-

nen. Na elke inleiding was er steeds tijd voor vragen. Hier-

van werd veelvuldig gebruik gemaakt. 

Rabbijn en Chazan Simcha Steinberg spreekt over 'De rol 

van de psalmen bij Pesach'. Hij spreekt er niet alleen over, 

maar zingt ze ook, Hebreeuwse psalmen uit het Hallel 

(Psalm 113-118). Prachtig, al kan ik niet alles volgen. Ik 

hoor woorden als Adonai, Jerusalaïm, Halleluja en Israël. 

Tenslotte een prachtig lied, waarbij we mee mochten zin-

gen. 

Ds. Jacco Overeem spreekt over Exodus 14 en we zingen 

psalm 118: 1 en 5. Pesach is het feest, dat zijn oorsprong 

heeft in Egypte. Je viert het, alsof je zelf uit Egypte bent 

getrokken. Het is ook ons verhaal. Gedenken in geloof, 

hoop en liefde. Uitzien, naar de wereld, die komt. We 

zingen een lied van ds. Hans Bouma: 'Opdat wij zouden 

weten', 'Dit volk is ons tot zegen' en 'De Joden zijn verko-

ren ' op de melodie van psalm 128. Ds. Overeem gaat ons 

daarna voor in gebed. 

Na de lunch spreekt dr. Johanna Tanja over 'De rol van 

Pesach in de Evangeliën'. Zij laat de tekst van Marcus 14: 

12 – 26 op het scherm zien. Daarna kunnen we met elkaar 

in gesprek gaan over wat ons opvalt. Pesach is een pel-

grimsfeest. Jezus was op weg naar de tempel. Denk hierbij 

b.v. aan de 12 jarige Jezus. Het was toen geen feest in fa-

miliekring of in de diaspora. Na de verwoesting van de 

tempel zal alles anders worden. Er worden geen offers 

meer gebracht. Lucas spreekt al van een nieuw verbond. 

Zie ook Johannes 13 en 19. Jezus als het pesachlam. 

Dr. Piet van Midden spreekt over 'Pesach-Pasen: Een 

huiselijke dialoog'. Hij is getrouwd met een orthodoxe 

Joodse vrouw en vertelde op zijn karakterstieke manier 

over de viering van Pesach en Pasen thuis• 

 

Volgende Ontmoetingsdag maandag 19 mei 2025, voor Pinkste-

ren! Het was goed om anderen te spreken en te ontmoeten. Zo ook 

broeders en zusters, die in Nes Ammim waren geweest. 

laat ze een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood. 

Heer, ontferm U, hoor ons gebed. 

 

En we horen de roep van het volk van Gaza:  

We hebben geen onderdak, we hebben geen voedsel, we hebben 

geen toekomst. 

Ook wij verloren onze geliefde onschuldigen 

en onze kinderen zijn gebroken door angst en nood. 

Bid voor ons: dat God genade zal hebben en ons vrede zal schen-

ken. 

Heer, toon uw ontferming over deze gebrokenen. 

En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barm-

hartigheid in hun midden schijnen. 

Heer, versterk ook daar uw kerk, 

laat ook zij een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe 

nood. 

Heer, ontferm U, hoor ons gebed. 

Tegelijk kijken we ook naar onszelf, als mens en als kerk: 

Heer, vergeef ons onze eigen zonden, 

onze gedachten van eigen gerechtigheid, 

en ons tekortschieten in uw glorie. 

Heer, ontferm U over ons door uw Zoon Jezus Christus, 

maak ons nederig en heilig. 

Heer der heren, 

breek de boog en de lansen van het kwaad en van de bozen. 

Koning der koningen, 

verbrand de strijdwagens met vuur,  

en verhef uw Naam in Israël en onder de volken, 

voor eeuwig en altijd, 

tot Jezus komt, Jeshoea, de Heiland van de wereld, de Koning 

van de volken. 

Maranatha 

 
Robbert Jan Perk, Jan Minderhoud, Marleen Anthonissen-van der Louw 

‘Paultje’ heeft nooit geweten aan wie ze haar leven te danken 

had. We spoorden Paula op na de vondst van een fotoalbum van 

een van de leidsters van de Joodse crèche. Achterop de foto’s had 

zij de namen van Joodse kinderen in die crèche geschreven. Van 

daaruit zouden vanaf oktober 1942 baby’s, peuters en kleuters 

naar Westerbork worden gebracht om daarna te worden ver-

moord in een van de vernietigingskampen. Ook Paula Melamed 

zat als peuter in de die crèche.  

In 2017 vonden we haar in Tel Aviv, toen er onderzoek 

werd gedaan naar de kinderen uit het fotoalbum. Ze her-

kende zichzelf als peuter met grote donkere ogen en rea-

geerde enthousiast: 

“Ja, dank, ik ben 

het!  

In mei 2018 kwam 

Paula met een van 

haar dochters voor 

de 4 mei-herdenking naar Amsterdam, waar ze sprak tij-

dens een drukbezochte bijeenkomst in het Holocaust Mu-

seum in oprichting aan de Plantage Middenlaan, vlak bij 

de plek waar ooit de Joodse crèche was gevestigd. Maar 

wie had het waagstuk ondernomen om haar uit de crèche 
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te smokkelen? En wie had haar vervolgens naar het onder-

duikadres gebracht? Paula werd op 17 januari 1940 gebo-

ren in de Nieuwe Kerkstraat 155 III, in de Amsterdamse 

Jodenbuurt. Haar vader, Abraham Melamed, was ooit 

behanger en later stoffeerder in een matrassenfabriek in de 

Rapenburgerstraat. Haar moeder, de Poolse Chana Sara 

Kern, werkte als naaister. Handig dus dat er om de hoek 

aan de Plantage Middenlaan 31 een crèche was van de 

Vereeniging Zuigelingen-Inrichting , onder leiding van 

directrice Henriëtte Pimentel.  

Abraham en Chana Melamed realiseerden zich het gevaar 

en ze weigerden de Jodenster te dragen toen dat op 3 mei 

1942 verplicht werd gesteld. Ook besloten ze Paula in vei-

ligheid te brengen. Abraham bleef ondanks het beroeps-

verbod werken. Dat kon hij doen omdat hij op een lijst 

stond die hem aanvankelijk beschermde. 

  Paula werd door haar vader naar de Nicolaas 

Maesstraat 38-huis gebracht, waar advocaat Louis Hout-

appel en zijn vrouw Dientje woonden met hun kinderen 

Jaap, Anke en Louis. Houtappel stond altijd klaar om 

anderen te helpen. Het was een moeilijke tijd voor het 

meisje, herinnert Jaap Houtappel zich. “Ze was bij ons 

kinderen geïntroduceerd als nichtje. Haar haar was ge-

knipt in een pony met een staart, net als bij mijn zusje An-

ke, maar zij had donker haar en Anke was blond en had 

blauwe ogen. 

 Paula’s vader Abraham werd 1 april 1943 alsnog 

gearresteerd en overgebracht naar kamp Westerbork. 

Op een dag in april 1943 sloeg ook op de Nicolaas Maes-

straat het noodlot toe. De arrestatie verliep chaotisch. 

“Mijn moeder werd hysterisch, verdere huiszoeking bleef 

uit Paultje werd naar de Joodse crèche gebracht. Houtap-

pel besloot gebruik te maken van zijn goede contacten bij 

de bezetter. Samen met een gepensioneerde Duitse officier 

ging hij naar het hoofdkantoor van de gevreesde Sicher-

heitsdienst om te achterhalen waar Paula was gebleven. 

Hij kreeg nog antwoord ook.  

 Map Zethof was niet lang daarvoor gestopt als 

dienstmeisje bij de Houtappels. Tante Mieneke kwam 

haar in Kudelstaart opzoeken. Ze vertelde “Dat kindje is 

opgepakt. Het zit in de Joodse Crèche tegenover de Hol-

landsche Schouwburg.” Mieneke vertelde dat zij Paultje 

daar wilde weghalen en ze vroeg of Map wilde helpen Op 

vrijdagochtend 23 juli 1943 gingen de twee vrouwen op 

pad. Mieneke had extra kleding bij zich voor Paultje. 

Voor de Hollandsche Schouwburg stonden Duitse solda-

ten op wacht, met goed zicht op de crèche aan de over-

kant. “Blijf jij op de uitkijk staan,” zei Mieneke tegen 

Map. “Als ik te lang wegblijf, moet je gaan.” Mieneke liep 

de crèche binnen en sprak een van de crècheleidsters aan. 

Op dat moment meldde zich ook een Duitse soldaat, op 

zoek naar ‘een blonde vrouw die hier niets te zoeken had’. 

De crècheleidster vroeg brutaal: “Blonde vrouw, blonde 

vrouw, hoezo… bedoel je háár soms,” terwijl ze naar Mie-

neke wees. Nee, nee, die was het niet. En toen verdween 

de soldaat weer. Mieneke kleedde Paula aan op een toilet, 

liep met haar naar buiten en fietste weg. Map zag haar 

vertrekken en ging ook naar Mienekes huis Thuisgekomen 

merkte Mieneke dat ze in de haast Paula’s schoentjes was 

vergeten mee te nemen. De volgende dag ging ze brutaal-

weg terug naar de Plantage Middenlaan. De crèche bleek 

totaal verlaten: geen kind meer te bekennen, ook de crè-

cheleidsters waren verdwenen. Het hele gebouw was leeg-

gehaald. Alle kinderen en alle begeleidsters in één keer, 

allemaal weg.”  “Paula moet een van de laatste kindjes 

zijn geweest die werden gered. Mieneke hield Paula een 

paar dagen bij zich in huis. Map overlegde met haar moe-

der in Kudelstaart: die had een oplossing. Zij vroeg het 

oudere boerenechtpaar Mat en Hein Koper of zij Paula in 

huis wilden nemen. Breng dat kindje maar bij ons, zei 

ome Hein.” Map bracht Paula dus in een mandje achterop 

de fiets naar Kudelstaart. Zij zat de dag erop helemaal 

onder de rode vlekken van de spanning. De rest van de 

oorlog ging Paula door het leven als ‘Treesje’.  

Na de bevrijding kwam Chana naar Kudelstaart om her-

enigd te worden met haar dochter. “Ik herkende mijn 

moeder eerst helemaal niet,” herinnert Paula zich. “Om 

iets aardigs te doen, heb ik haar toen meegenomen naar 

een kalf en haar gevraagd haar hand in de sabbelende bek 

van het beestje te steken.” Dat gedeelde moment van ver-

tedering bracht moeder en dochter wat dichter bij elkaar.  

Paultje had nog maar een uiterst vage herinnering aan 

haar ouders. Het meisje was gehecht geraakt aan haar 

onderduikouders. “Maar ik zei nooit mama en papa,” 

zegt Paula. “Ik noemde ze oom Hein en tante Mat.”  

De kleine twee jaar bij het katholieke boerengezin hebben 

een onuitwisbare indruk gemaakt. “Tot op de dag van 

vandaag voel ik behalve dankbaarheid ook een gevoel van 

verraad dat ik het katholieke geloof weer heb afgezworen.  

En ik hou nog steeds veel van koeien.” Moeder en dochter 

gingen terug naar de onttakelde en leeggehaalde Joden-

buurt. Veel familieleden en kennissen kwamen niet terug 

uit de concentratiekampen, en voor moeder Chana was 

dat te zwaar, volgens Paula. “Als we op straat liepen, zei 

ze: kijk, dat is een NSB’er. En die daar, dat is ook een 

NSB’er.” Chana ging werken bij een weeshuis voor Jood-

se kinderen, zodat zij en haar dochter een dak boven het 

hoofd hadden. Ze werkte ook als naaister en kookte voor 

ontheemden die terugkeerden uit de kampen of uit de on-

derduik. Ze vonden ten slotte een woninkje in de Wees-

perstraat. Paula ging, samen met andere kinderen die de 

Holocaust hadden overleefd, naar de in 1947 opgerichte 

Joodse lagere school Rosj Pina in de Van Ostadestraat. In 

1948 trouwde Chana met de Pools-Joodse meubelmaker 

Avram Munish, die in de oorlog zijn hele familie was 

kwijtgeraakt. In 1949 vertrok het drietal met de boot naar 

Israël om daar een nieuw leven op te bouwen zonder aan-

blik van hen die actief op joden hadden gejaagd en hen 

verraden hadden.• 

Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2024  

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024  


