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Liturgie zondag 29 maart 2026 

Palmzondag 

Voorganger: ds. Wim de Ruyter 

Organist:  Ad van Pelt 

Muzikale medewerking van Con Amore uit Nieuwkoop 

o.l.v Wim Kusee 

 

 

… 

 

Welkom 

 

Zingen: Ps. 24:1,2 en 5 
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2 Wie is de mens die op zal gaan 

en voor Gods heilig aanschijn staan? 

Wie mag de tempel binnentreden? 

Wie niet op loze wijsheid bouwt, 

zijn hart en handen zuiver houdt 

van kwade trouw en valse eden. 

 

5 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 

ruim baan voor de verheven koning. 

Wie is die vorst zo groot in kracht? 

Het hoofd van ’s hemels legermacht! 

Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 

Stilte 

 

Votum en groet 

 

Koor: Tollite Hostias 

 

Tollite hostias, et adorate dominum in atrio sancto ejus.  

Laetentur coeli, et exulted terra a facie Domini,  

Quoniam venit, Allejula. 

Breng offers en aanbid de Heer in zijn heilige hof. 

Laat de hemel zich verheugen en laat de aarde zich verheugen  

over het aangezicht van de Heer, omdat Hij komt. Halleluja. 

 

Zingen (koor + gemeente): Lied 305: Alle eer en alle glorie 

1 (koor) Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam! 

 Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. 

 Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan! 
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2. (allen) Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam! 

 Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan. 

 

3. (allen)  Alle eer en alle glorie geldt de Geest, die leven doet, 

 Die de eenheid in ons ademt, vlam die ons vertrouwen voedt! 

 Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 

 

Gebed 

 

Oudtestamentische lezing: Jesaja 50:4-7 

God, de HEER, schoolde mijn tong als die van een leerling, 

zodat ik de moedeloze kan opbeuren. 

Elke ochtend wekt Hij mijn oor, 

rust mij toe om als leerling te luisteren. 

God, de HEER, heeft mijn oren geopend 

en ik heb geen verzet geboden, 

ik ben niet teruggedeinsd. 

Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, 

wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. 

Ik heb mijn gezicht niet verborgen 

toen ze mij beschimpten en bespuwden. 

God, de HEER, zal mij helpen, 

daarom word ik niet gekwetst 

en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, 

want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 
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Zingen: Lied 550:1 en 3 

 

3 Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Zijn daden, zij zullen 

de aarde vervullen, 

voor jood en voor heiden 

door dood en door lijden 

draagt Hij met zich mede 

de blijdschap, de vrede, 

Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 

zo brengt Hij het leven terecht. 
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Evangelielezing: Matteüs 21:1-11 

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, 

stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het 

dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die 

daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng 

ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer 

heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat 

in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen 

vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt 

op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 

Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en 

Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels 

op de weg uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit 

op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem 

aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! 

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste 

hemel!’ 

Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie 

is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is 

Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 

 

Zingen: Hemelhoog 597 – Hosanna in de hoge (koor + gemeente) 

 

1 (koor) Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 

  Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 

 (allen) Heer ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. 

  Wees verheven, o Heer mijn God, hosanna in de hoge. 
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2. (koor) Glorie, glorie, glorie voor de koning. 

  Glorie, glorie, glorie voor de koning. 

 (allen) Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. 

  Wees verheven, o heer mijn God, hosanna in de hoge. 

 

Zingen: Lied 555  - Dans en zing (koor) 

 

1 Dans en zing: hosanna voor de koning/Heer. (2x) 

Op een ezel komt Hij aan, om naar Jeruzalem te gaan. 

Dans en zing: hosanna voor de koning/Heer. (2x) 

 

2. Dans en zing: hosanna voor de koning/Heer. (2x) 

Zwaai de takken heen en weer; zegen en vrede voor de Heer! 

Dans en zing: hosanna voor de koning/Heer. (2x) 

 

Verkondiging 

 

Koorzang: Hij is Koning en Heer (naar Psalm 84) 

 

Gebeden 

 

Collecte 

 

Zingen: Zingt de Here een nieuw lied 

(allen) Zingt de Here een nieuw lied, Zingt de Here, gij ganse aarde. 

     Zingt de Here, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag. 

(koor) Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid. 

 Onder alle natiën zijn wonderen, want God is majesteit 

 

Wegzending en zegen 


